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Vertelling 4–7 jaar

Hoera voor de koning die van God houdt
Overal vandaan, uit het hele land, zijn mensen op weg naar Jeruzalem.
Ze gaan feestvieren in de stad.
Onderweg zingen ze vrolijke liederen: ‘Lang leve de mensen die houden van God! 
Hoera!’
Jezus en zijn vrienden en vriendinnen zijn ook onderweg. 
Ze hebben al een heel eind gelopen. Met elke stap kwamen ze iets dichter bij het feest. 
En nu zegt Jezus: ‘Gaan jullie voor mij een ezeltje halen. Daar, in dat dorpje daar. 
Als iemand vraagt waarom je een ezeltje meeneemt, dan zeg je maar: “De Heer heeft 
hem nodig.”’
De vrienden gaan meteen op weg, en even later komen ze terug met een ezeltje.

‘Jij bent onze koning’, zeggen ze tegen Jezus. ‘Onze koning gaat niet lopend naar het 
feest: hij komt op een ezel. Want zo hoort het.’
Voorzichtig leggen de vrienden en vriendinnen een paar jassen op de rug van de ezel. 

‘Ga maar zitten’, zeggen ze tegen Jezus. Voorzichtig begint de ezel te lopen.
De vrienden en vriendinnen lopen voor hem uit en achter hem aan. ‘Hoera voor de 
koning!’ roepen ze. ‘Hoera voor de koning!’
Andere mensen kijken om. ‘Koning?’ Komt er een koning aan?
Snel leggen mensen hun jassen op de weg. Anderen plukken takken van de bomen en 
maken een buiging. Zingend lopen ze voor hem uit en achter hem aan: ‘Lang leve de 
koning die van God houdt! Hoera!’
Het wordt een grote, feestelijke optocht naar Jeruzalem. (Het gaat niet zo snel, met al 
die jassen en die ezel. Maar het is wel erg vrolijk.)
De inwoners van de stad kijken hun ogen uit als de stoet binnenkomt. ‘Wie is die man 
op die ezel?’ vragen ze.

‘Dat is Jezus’, vertellen mensen die mee lopen. ‘Hij is een profeet uit Nazaret in Galilea. 
En hij is onze koning! Hoera voor de koning!’
Sommige mensen uit Jeruzalem gaan mee juichen. Anderen schudden hun hoofd. 

‘Profeet… koning…’, mopperen ze. ‘Volgens mij klopt er niks van.’
Maar de optocht gaat verder. Richting de tempel, het huis van God. Loop jij ook mee?

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waarom gingen de mensen

naar Jeruzalem? Wat riepen ze over

Jezus? Hoe vind jij dat een koning

naar een feest hoort te gaan?

p
Spel: Maak een ‘rode loper’ van jassen

en andere kledingstukken. De kinderen

doen hun schoenen uit en mogen om de

beurt over de loper, terwijl de andere kinderen

applaudisseren. Vraag aan de kinderen om

over de loper te gaan als een echte koning of

koningin. Welke houding vinden ze daarbij

passen?

s
Creatief: Maak een palmpaasstok of

kleur de stok op het werkblad.
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Vertellen
Waar hoop je op?

Matteüs 21:1-11 2 april 2023


